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Voorwoord
Beste bewoners en familie,

Dit wordt mijn laatste voorwoord.

Na 14 jaar met hart en ziel hier gewerkt te hebben is het tijd

voor een nieuw hoofdstuk.

Mijn echtgenoot en ik starten een nieuwe periode in ons

leven. We hebben beiden altijd met liefde en een groot

verantwoordelijkheidsgevoel onze job uitgeoefend. Nu komt

er tijd om te genieten van elkaar, van ons gezin, van familie

en van vrienden. We kijken er naar uit dat er nu ook ruimte

komt om ons in te zetten voor kwetsbare personen in onze

samenleving.

Ik kan dit huis met een gerust hart verlaten, vanaf

5 augustus neemt Stefan Van Hove de fakkel van mij over.

Bedankt dat ik deel mocht zijn van dit prachtige verhaal.

Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst

Karline Ballegeer

Directeur
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FLASHNIEUWS

25 juli

Dag van de

animator

20242024

15 augustus

O.L.V.

Hemelvaart

1 september

Eerste schooldag

23-29 september

Week van

het hart

21 september

Internationale

Alzheimerdag

28 juli

Wereld-

hepatitisdag

11 juli

Feest van de

Vlaamse

Gemeenschap

1-10 september

Week van de

multiple

sclerose

12 augustus

Internationale dag

van de jeugd

10 september

Werelddag
Zelfmoordpreventie

21 juli

Nationale

feestdag

van België

HITTEPLAN

We zijn voorbereid op warme dagen, zodra

de temperaturen oplopen, zullen wij, volgens

de richtlijnen van de overheid, ons hitteplan

in werking stellen.

Hou ook deze website in de gaten.

Fijne vakantie!

De vakantiekriebels zijn terug. Genieten jouw familieleden deze zomer van

vakantie op verplaatsing?

Geef ons zeker door wanneer welke contactpersonen bereikbaar zijn. Aan alle

bewoners en hun familie een heel fijne zomer gewenst!
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Mevr. Fatma Kocyigit
woont sinds 4 april op het Rietveld woonst 127.

Mr. Bruno Laureys
woont sinds 12 april in de Wilgendreef woonst 218.

Mr. Roger Annaert
woont sinds 15 mei in het Elzenbos woonst 301.

Mr. Isidoor Laceur
woont sinds 17 mei op het Rietveld woonst 116.

Mevr. Hilda Laceur
woont sinds 21 mei op de waterkant woonst 19.

Mr. Yvan Bailliu
woont sinds 23 mei in de Wilgendreef woonst 209.

Mr. Ozcan Kurtulus
woont sinds 27 mei in de Wilgendreef 201.

Mvr. Mariette Van Laere

woont sinds 29 mei op de Waterkant woonst 24.

Mevr. Miet Verschelden
woont sinds 4 juni op het Rietveld woonst 130.

Mr. Marcel Van De Sompel

woont sinds 21 juni in de Wilgendreef 205.

NIEUWE BEWONERS

In naam van de directie, alle

medewerkers en medebewoners :

Welkom “thuis”.
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Jarig
juli

1/07 Evelien Beniers

1/07 Sofie Vertonghen

2/07 Yvonne Zaman

2/07 Isabelle Dheygere

5/07 Francine Bracke

5/07 Bruno Laureys

5/07 Stefanie Moerloos

9/07 Imelda Segers

11/07 Kim Devroe

13/07 Yvan Bailliu

13/07 Claudette Vereecke

17/07 Tjorven Rombaut

20/07 André Borgelioen

20/07 Nathalie Heyvaert

21/07 Maria Puylaert

21/07 Shanna Deprins

22/07 Martine Albertijn

22/07 Yentl De Roos

23/07 Rony Mertens

24/07 Betty Baeke

24/07 Roswitha Lefevere

26/07 Hilde De Messemaeker

29/07 Margaretha Plas

30/07 Rita Van Vossel

Jarig
augustus

Jarig in juli

Jarig in augustus

2/08 Achiel Bastiaens

2/08 Diane Veldeman

5/08 Nuriye Cayir

6/08 Annalie De Vos

8/08 Jean Van Bocxlaer

8/08 Fatma Kocyigit

10/08 Etienne Tempels

13/08 Claudine Van Theemsche

19/08 Erwin De Wilde

Woonst 121

Woonst 324

Zorg

Facilitair

Woonst 107

Woonst 127

Woonst 114

Logistiek

Woonst 15

Zorg

EKA-team

Woonst 113

Zorg

Woonst 314

Woonst 218

Zorgcoördinator

Woonst 120

Zorg

Woonst 209

AW 2

EKA-team

Woonst 124

Logistiek

Woonst 11

Administratie

Zorg

Zorg

Woonst 217

Zorg

Zorg

Zorg

Woonst 128

Woonst 320
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Jarig in september

1/09 Maria Verschelden

1/09 Hulya Urun

3/09 Ann Mathees

3/09 Sam Rombaut

4/09 Maria De Raedt

6/09 Ellen Van Driessche

8/09 Jeanne Oosterlinck

8/09 Luc Van Belle

14/09 Zoë Nobels

17/09 Etienne De Mul

17/09 Samantha Buyle

17/09 Karin De Vylder

22/09 Guido Van Bocxlaer

23/09 Rene Coppieters

24/09 Ellen Neels

28/09 Mariette Van Laere

28/09 Julia Van Der Straeten

28/09 Etienne De Vriese

30/09 Leon Elegeert

Jarig
september

GelGelukkige
ukkigeveverjaardag!

rjaardag!

Jarig in augustus

Zorg

AW 12

EKA-team

Woonst 220

Techn. dienst

Logistiek

Woonst 112

Woonst 311

Woonst 130

Interieur

Zorg

Zorg

Woonst 316

Interieur

Woonst 129

Zorgflat 2

Woonst 22

Woonst 226

Kapster

Administratie

Woonst 1

Woonst 111

Zorgcoördinator

Woonst 24

Woonst 302

Woonst 302

Woonst 202

23/08 Deborah Verscheure

24/08 Hugo Van De Sompel

24/08 Hilde Van Assel

26/08 Elvira De Roover

28/08 Daniël Notenbaert

29/08 Joke De Clercq

31/08 Nelly Van Sompel

31/08 Marie-Thérèse Ghysebrechts
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Wat voorbij is...Wat voorbij is...

Veiligheidsberoepen in de maand april.

De maand april draaide rond ieders

veiligheid. De politie … uw vriend… Wie

zijn ze? Wat doen ze?

Onze belleman trok voor de gelegenheid

gepaste kledij aan om de activiteiten

rond dit thema aan te kondigen.

Deze slogan mocht uiteraard niet ontbreken in ons themamaand van de

veiligheidsberoepen.

De dochter van één van onze bewoners is politieagente en kon ons veel over het

beroep vertellen.

Maar ook gewezen politiemannen Guy en Guido haalden heel wat verhalen van

onder het stof.

We kwamen veel zaken te weten die het daglicht niet mochten zien.

Helaas kunnen we dat niet zomaar met jullie delen (beroepsgeheim weet je wel)

Enkele bewoners mochten een kogelvrij vest aantrekken, werden in de boeien

geslagen, ...

De politie, uw vriend?

APRIL
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Wat te doen bij brand ?

Daar de brandweer druk in de weer was met het blussen van branden,

bracht Elly een infonamiddag rond dit thema voor onze bewoners.

Hoe is ons huis zo goed als mogelijk beveiligd tegen brand?

Het was een zeer interessante namiddag.

Eind april stond helemaal in het teken van de valpreventie. En om vallen te

voorkomen moeten we blijven bewegen. Het wekelijkse zitturnen is voor de

bewoners een fluitje van een cent. Doe daar nog wat balsporten bij en de

pret is verzekerd.

Ook onze dansvloer is regelmatig druk bezet. Tijdens onze

T-dansant wordt er volop bewogen op het ritme van de muziek.

Wandeling naar de brandweerkazerne

Blijven bewegen
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Bezoek aan Patjoepelke : een namiddag vol kindergeluk

MEI

Onze bewoners zetten nog hun beste beentje voor : regelmatig nemen

ze nog eens een borstel in de hand of helpen ze met tafel dekken, soep

maken, …
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Ambiance, muziek en plezier
Op 16 mei trokken we met verschillende bewoners, hun familie en vrijwilligers

naar het domein van Puyenbroeck in Wachtebeke voor een spetterende

shownamiddag.

Er waren optredens van Margriet Hermans, Gene Thomas en Christoff.

Het was een namiddag vol ambiance, muziek en plezier.

We keerden met prachtige herinneringen terug huiswaarts.

De maand mei is traditioneel nog steeds de Mariamaand.

In onze tuin werd een Beeweg opgesteld en we gingen ook verschillende keren in

kleine groepjes naar Oostakker-Lourdes.

Voor veel bewoners een deugddoende activiteit
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Gently brengt vreugde in Ter Engelen

Geraniums planten

Om de 14 dagen mogen we vrijwilliger

Brigitte en haar hond Gently verwelkomen.

Dit duo bezorgt onze bewoners telkens weer

een geslaagde dag vol warme momenten.

Tijdens een bezoekje op de kamer kan men

de lieve hond aaien, wat voor veel

ontspanning zorgt. Daarnaast zijn er ook

steeds enkele bewoners die genieten van

een wandeling in de tuin in het gezelschap

van Gently. Het contact met de hond zorgt

steeds voor vreugde in ons huis.

Omdat de zon ons in de steek liet, besloten we zelf wat zonnestraaltjes naar

Ter Engelen te halen door geraniums te planten. Zo konden we toch al

genieten van wat bloemenpracht in onze tuin.

Optreden van The Ladies : een onvergetelijke namiddag
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JUNI
Juni : oude ambachten in de kijker

ZEELDRAAIEN

KANTKLOSSEN



14

Twee generaties belleman

Ter Engelen … fan van de Rode Duivels

Op vrijdag 21 en zondag 23 mei
hebben wij de deuren van onze
nieuwbouw wagenwijd
opengezet.

We mogen hierop terugblikken
met grote voldoening : een
enthousiast team, veel bezoekers
en heel veel lovende woorden
over het gerealiseerde project.

In onze volgende editie komen
we hier zeker op terug.
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Komende activiteiten

Zoals jullie al weten, zetten we dit jaar elke maand een andere beroepengroep

in de kijker.

In de maanden juli en augustus zijn werknemers meestal toe aan vakantie en is er

tijd voor ontspanning, dus het is officieel ‘bouwverlof’ in Ter Engelen (althans wat

het jaarthema betreft)

We hopen dat iedereen geniet van de zomerse rust en de diverse activiteiten die we

gepland hebben.

Op de koffie bij de zusters

Elke dinsdag in de maand juli zijn we uitgenodigd voor een gezellige

koffienamiddag bij de zusters van het klooster van de Heilige Engelen.

Dit is de ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en samen te genieten

van een heerlijk kopje koffie met iets lekkers erbij.

Familie die een bewoner kan begeleiden naar de zusters is zeker welkom.

Dinsdag 2 juli: Bewoners van de Waterkant

Dinsdag 9 juli: Bewoners van het Rietveld

Dinsdag 16 juli: Bewoners van de assistentiewoningen

Dinsdag 23 juli: Bewoners van de wilgendreef

Dinsdag 30 juli: Bewoners van het elzenbos

Wandelingen in het Molsbroek: genieten van de natuur

We nodigen iedereen van harte uit om te genieten van de prachtige natuur die

het Molsbroek te bieden heeft. Bij mooi weer zullen we diverse wandelingen

plannen in kleine groepjes. De eerste wandeling staat alvast geprikt op

maandag 22 juli.

Familieleden die mee willen gaan om een bewoner te begeleiden, mogen dit

doorgeven aan het woonleefteam.

De leukste namiddag

Op maandag 5 augustus gaan we samen op stap om te genieten van een middag

vol muziek en dans op de leukste namiddag op de Lokerse Feesten.

Mis deze gezellige en feestelijke gelegenheid niet! Een uitnodiging met

mogelijkheid tot inschrijving volgt nog.

Ons activiteitenprogramma heeft nog veel meer te bieden.

In deze aankondiging beperken we ons tot de activiteiten waarvoor we helpende

handen kunnen gebruiken.
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SUDOKU'S
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René is geboren in Lokeren

op 23 september 1924.

Zijn ouders, Joseph en Maria

Coppieters, hadden samen met de

grootouders van René, Petrus

Coppieters en Rosalie D’hondt, een

boerderij op het “Naestveld”. Zijn

grootmoeder Rosalie hield ook een

café open. René was de oudste van het

gezin. Hij had twee broers, Marcel en

Arthur.

Als jongeling haalde René, samen met

vrienden, graag kattenkwaad uit. Hij

vertelde graag het verhaal aan

kinderen en kleinkinderen over “een

gat van een kogel” in zijn buik. Niet

omdat hij beschoten werd tijdens de

oorlog maar omdat hij “vuurke” wou

“stoken” onder de kogel. In afwachting

van de ontploffing verstopten ze zich

achter een “houtmijt”. De kogel ging

niet af en René ging een kijkje nemen

en toen “BOEM”.

René reed liever met paard en kar dan

dat hij naar school ging. Al snel werkte

hij samen met vader en grootvader op

de boerderij. René zei altijd dat hij

veel geleerd heeft van “peetje Pé”.

Ontspanning moest er ook bij zijn.

René ging graag naar de cinema. Ook

hield hij van dansen.

Hij gaat er prat op dat hij dikwijls de

eerste prijs won bij een danswedstrijd.

In het Feestpaleis van Beervelde

ontmoette hij zijn vrouw Anna Verlee,

een “aardbeienvrouw” (zoals hij altijd

zegt) uit Zeveneken. De vrijage verliep

niet zonder slag of stoot want de

vader van Anna was er toen niet zo blij

mee.

René hield vol en ze trouwden op 28

april 1955. Het trouwen was niet echt

een heuglijke gebeurtenis want René’s

vader stierf een plotse dood enkele

dagen voor de trouwdatum. Zijn

trouwkostuum had hij voor de eerste

keer aan op de begrafenis van zijn

vader.

René runde nu samen met Anna de

boerderij, een gemengd bedrijf van

koeien, varkens en akkerbouw. Ze

kregen twee kinderen, Hugo en Vera.

René als kleuter Als soldaat
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Ritje op een koe

28 april 1955

"Airom, tukom"

Rijden met paard en kar deed hij nog

altijd graag en hij leerde Anna de

knepen van het vak: “Airom,

tukom….”. René was fier dat zijn

vrouw er zo snel mee weg was. Later

werd het paard vervangen door de

tractor.

René werkte graag op de boerderij,

ook al waren het lange dagen. ’s

Morgens vroeg rond halfzes opstaan,

koeien melken en eten geven,

varkens voederen, stallen proper

maken, het land bewerken, zaaien,

ploegen, oogsten…Kortom een stiel

met veel afwisseling en in de

buitenlucht waar René zo van houdt.

Overname van de boerderij door de

kinderen zat er niet in. René en Anna

bleven verder boeren maar tegen de

pensioenleeftijd stopten ze met het

varkensbedrijf en werd het aantal

koeien afgebouwd.

Genieten van familiebezoekjes

René heeft 4 kleindochters die heel

graag op bezoek kwamen. Op een

boerderij valt immers steeds iets te

beleven. Kijken naar de kalfjes en de

konijntjes, spelen in de hangar en

springen van d’ één presse (strobaal)

naar d’andere tot grote ergernis

van René want er zouden wel eens

ongelukken kunnen gebeuren.

Met “Loker kermis” de hele familie op

bezoek bij pépé en mémé om

vlaaien te eten, werd een traditie.

In 2004 kreeg René’s vrouw de

diagnose kanker. Na operaties volgde

een herstel en René en Anna konden

samen hun 50 jaar huwelijk vieren

met een huifkartocht en een diner.

In 2006 herviel Anna echter en ze

overleed nog in dat jaar. René was

toen 82 jaar. Hij bleef op de boerderij

wonen en kweekte konijnen als

hobby.

Trots naast zijn tractor
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Tot februari 2018 woonde René, onder

andere dankzij de hulp van

Familiehulp, alleen op het Naastveld.

Hij was toen 93 jaar. René werd

minder mobiel en na een val vóór zijn

konijnenstal en een heupoperatie

volgde een revalidatie in het

kortverblijf van Ter Engelen.

Bij het vrijkomen van een kamer in het

woonzorgcentrum besloot René hier

dan toch te blijven. Ondertussen

woont hij daar al bijna 7 jaar.

Ondertussen heeft René vier

achterkleindochters en vier

achterkleinzonen. Vlaaien eten met

Loker kermis met heel de bende,

gebeurt nog steeds. Vorig jaar ging dit

door in het Bospark waar René kon

genieten van de buitenlucht en al dat

jong geweld op de speeltuin.

Nu viert hij zijn 100ste verjaardag!

Af en toe lopen heden en verleden een

beetje in elkaar over, maar hij geniet

nog van elk vriendelijk woord, van elk

bezoekje, van elke maaltijd en van het

“schoon” uitzicht vanuit zijn kamer.

.

Mooie momenten in Ter Engelen

Van harte proiciat !



20

Verhaal

Tijl als bakkersknecht

Eens had Tijl zich in Leuven kort voor de feestdagen als bakkersknecht verhuurd.

De bakker was blij, dat hij voor deze drukke tijd een knecht had en zei al de

tweede dag :”Het deeg is klaar, ik neem eens een dag vrij om kennissen op te

zoeken, jij moet vandaag maar bakken.” “Goed baas. Maar wat moet ik eigenlijk

bakken ?” “ Wat is dat nou voor een vraag,” zei de baas, kwaad om zoveel

onnozelheid,” bak voor mijn part apen en konijnen, halve gare grappenmaker,

als je maar zorgt, dat de boel vanavond klaar is !” En hij stapte weg, nog

mompelend: “Wat-ie bakken moet, wat-ie bakken moet, nota bene !”

Uilenspiegel zei niets, maar kneedde van het deeg niets anders dan apen- en

konijnenfiguren, en schoof het zaakje in de oven. Dat vond hij veel aardiger dan

al die doodgewone broden.

’s Avonds kwam de baas thuis en werd razend, toen hij in plaats van broden al

die rare baksels zag. Hij nam Uilenspiegel bij z’n nekvel en dreigde zijn armen en

benen te breken. Tijl werd bang, want de bakker was een stevige kwant.

"Genade!" riep hij, "ik zal u de kosten van het deeg wel betalen, als u me maar

even loslaat om m'n beurs te pakken."

De bakker dacht: "Dat moest ik maar doen, dan heb ik nog de minste schade,"

en hij vroeg vijf frank vergoeding.

"Akkoord," zei Tijl en betaalde.
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"En maak nou maar gauw dat je weg komt, zo'n malle knecht kan ik niet

gebruiken hoor," zei de bakker.

"Ja," zei Tijl, "maar nou is het baksel toch mijn eigendom?"

"Neem het hele zootje maar mee, ik kan er toch niks mee beginnen, de

mensen zouden me vragen of ik gek was, als ik ze zulk brood leverde. Hier,

neem die oude mand maar en ruk uit met je apen en je konijnen. En gauw

maar een beetje, of..."

Tijl pakte de baksels in de oude mand en maakte dat hij de deur uit kwam.

Hij liep regelrecht naar de markt en bood daar zijn dieren te koop aan.

Menigeen vond het wel aardig, tegen de feestdagen zo'n aap of konijn

voor de kinderen mee naar huis te nemen en in een wip had Tijl al z'n

vreemde broden voor een tien cent per stuk verkocht. Hij verdiende er nog

dik aan en liet de lege mand onverschillig op de markt achter.

Intussen had de bakker gehoord, dat

zijn rare knecht op de markt goeie

zaken deed en hij trok er op af om nu

ook nog vergoeding te eisen voor het

gebruik van zijn oven en zijn brandstof.

Maar toen hij op de markt aankwam,Toelichting

Van oorsprong is Tijl Uilenspiegel een Noord-Duitse grappenmaker
die in de late middeleeuwen in verschillende Hanzesteden zijn
fratsen uithaalde. In de 19e eeuw publiceerde de Vlaming Charles de
Coster zijn Schelmenroman 'Tijl Uilenspiegel', waarin de hoofdfiguur
in het Vlaamse Damme geboren wordt, en opgroeit tot geus in het
verzet tegen de Spaanse overheersing.
De vele korte verhalen die van Uilenspiegel in omloop zijn, zullen
vaak van oorsprong Duits zijn, maar door simpelweg de
plaatsnamen te vervlaamsen (bijvoorbeeld Damme i.p.v. Erfurt) lijkt
het vanzelfsprekend dat ze uit België komen.
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Sterkte

24-04-2024

Herman Ballegeer

Vader van Karline Ballegeer (directeur)

15-06-2024

Marina De Wilde

Moeder van Dimitri Van Den Abeele (zorg)

Veel geluk

° 02-04-2024

Alexander

Kleinzoontje van Isabelle Dheygere (zorg)

° 04-04-2024

Livin

Zoontje van Samantha Buyle (kapster)

° 10-04-2024

Olivia

Dochtertje van Eline Declercq (zorg)

° 14-04-2024

Dré

Kleinzoontje van Willeke Smits (interieur)

° 15-05-2024

Achilles

Kleinzoontje van Myriam Van Driessche (interieur)

° 10-06-2024

Yüsra

Dochtertje van Alef Kefes (keuken)
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29 maart - Mr. Daniel Stevens - 85 jaar

3 april - Mr. Hubert Buyle - 89 jaar

25 april - Mevr. Angela Van Roy - 95 jaar

25 april - Mevr. Marianne De Visscher - 69 jaar

3 mei - Mevr. Yvonne Talboom - 89 jaar

4 mei - Mevr. Mariette Van Boxelaere - 91 jaar

5 mei - Mevr. Diane Weyn - 93 jaar

5 mei - Mevr. Marie De Vylder - 94 jaar

21 mei - Mevr. Frida Zaman - 93 jaar

7 juni - Mr. Richard Walrave - 97 jaar

8 juni - Mr. Antoine Steveninck - 90 jaar

9 juni - Mvr. Monique Verhaegen - 85 jaar

15 juni - Mvr. Marina De Wilde - 64 jaar

Namens directie en medewerkers, oprecht medeleven aan de familie.



DIRECTIE
Karline Ballegeer

directie@hofterengelen.be

OPNAMEDIENST
Elke Willems

09 340 56 06

opnamedienst@hofterengelen.be

RECEPTIE
09 340 56 00

receptie@hofterengelen.be

TEAM 1
Waterkant - Rietveld
Zorgcoördinator
Stefanie Moerloos
stefaniemoerloos@hofterengelen.be

Verpleegkundig coördinator
Sophie Vancraeymeersch
sophievancraeymeersch@
hofterengelen.be

FACILITAIR COÖRDINATOR
Elly T'Kindt

ellytkindt@hofterengelen.be

COÖRDINATOR WONEN EN LEVEN
Ellen Neels

wonenenleven@hofterengelen.be

WOONASSISTENT
Lieve Ost

woonassistent@hofterengelen.be

TEAM 2
Wilgendreef - Elzenbos
Zorgcoördinator
Ellen Neels
ellenneels@hofterengelen.be

Verpleegkundig coördinator
Veerle Heirman
veerleheirman@hofterengelen.be

Opmaakdatum: 25 juni 2024

Contactpersonen


